Vertellen

Zie je het nu?

Vertelling 4-7 jaar

Jezus zien

Vanavond zitten alle vrienden van Jezus binnen. Ze doen de deuren en luiken dicht.
Jezus was dood, maar nu leeft hij weer. Dat vertelt Maria Magdalena. Maar de vrienden
hebben Jezus zelf niet gezien. En ze zijn bang. Ze zijn bang voor de mensen buiten.
Die mensen hebben Jezus gedood. Die mensen zijn nog steeds boos op Jezus. Dan zijn
ze vast ook boos op de vrienden van Jezus. Dus zitten de vrienden veilig binnen. Alle
vrienden? Nee, het zijn ze niet allemaal. Alleen Tomas mist.

De vrienden praten met elkaar. Ze vertellen verhalen over Jezus. Ze herhalen de
woorden van Maria Magdalena. Plotseling staat Jezus in de kamer. Hij staat tussen de
vrienden. Hij draait rond. Zo ziet hij iedereen goed. Zo ziet iedereen hem goed. Hijj
steekt zijn handen naar hen uit en zegt: ‘Ik wens jullie vrede.’

De volgende dag zien de vrienden Tomas. ‘Tomas, Tomas!’ roepen ze. ‘Wij hebben
Jezus gezien. Hij leeft.’

‘Dat kan niet’, zegt Tomas.

‘Het is echt waar’, zeggen de andere vrienden.

‘Tk wil het zeker weten’, zegt Tomas. ‘Ik wil Jezus aanraken. Dan weet ik het zeker.’
Een week later zitten de vrienden weer binnen. De deuren en luiken zijn weer dicht.
Alle vrienden zitten veilig binnen. Alle vrienden? Ja, vandaag is Tomas er ook bij. De
vrienden praten met elkaar.

Plotseling staat Jezus in de kamer. Dit is nu de tweede keer. Jezus loopt naar Tomas.
Hij zegt: ‘Zie je mij? Raak me aan. Ik ben het.’

Tomas ziet het. Hij zegt: Jezus, mijn Heer, mijn God.” Nu weet Tomas het zeker.

Machteld Touwen
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Werkvormen

4-7 jaar
Gesprek: Wat uit dit verhaal maakt
de kinderen blij? Wat vinden ze het

N —
” belangrijkst?

Tekenen: Teken op een groot vel een
vergrootglas. De kinderen mogen in
het vergrootglas tekenen wat ze het

mooiste/belangrijkste uit het verhaal vinden.

‘ Spel: Speel ‘ik zie, ik zie, wat jij niet ziet.’



